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“Maar weet wel: het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’” 
Lucas 17:21 

 

 Binnen ons bereik? Laat ik het voorzichtig zeggen: zo voelt het hele-
maal niet. Oorlog ligt binnen ons bereik. Onderling gedoe. Armoede. 
Ziekte. Dat ligt binnen ons bereik. Niks van dingen die voelen als ‘het 
Koninkrijk van God’. 
Wat dit betreft snap ik goed dat veel mensen deze tekst spiritueel gele-
zen hebben, of naar de toekomst verplaatsen. 
 Met spiritueel bedoel ik dat mensen ‘het Koninkrijk van God’ uitgelegd 
hebben als een soort van persoonlijke rust. De tekst is wel eens ver-
taald als ‘het Koninkrijk van God is binnen in u’. Het gaat dan om inner-
lijke vrede. Om een persoonlijke band met God die in je innerlijk te voe-
len is. Nu is dat zeker een deel van christelijk geloof. Maar niet wat Je-
zus hier bedoelde. 
De andere optie is ‘het Koninkrijk van God’ puur naar de toekomst te 
plaatsen: ‘het Koninkrijk van God is nabij’ krijg je dan. Dan is het er nog 
niet, maar in de toekomst als God de wereld herstelt, dát is het Konink-
rijk van God. Ook daar zit wel wat in. Het behoeft geen betoog dat de 
wereld nu niet is zoals God het bedoeld heeft. En we hebben de belofte 
dat God ooit de wereld tot Zijn doel laat komen. Maar ook dat bedoelde 
Jezus niet met deze opmerking. 
 Kort na deze vers gaat Jezus praten over een komende oorlog en de 
vernietiging van Jeruzalem. Hij waarschuwt zijn leerlingen voor wat 
komen gaat in spectaculaire taal. Ook toen was oorlog dichtbij.  
 Maar toch is het Koninkrijk van God binnen handbereik. Als Jezus er 
niet mee bedoelde dat de wereld helemaal hersteld zou zijn en als hij 
ook niet een soort innerlijke vrede bedoelde, wat dan? 
 Zoals ik het lees gaf Jezus een uitnodiging aan zijn vrienden. Je kúnt 
in het Koninkrijk van God leven. Als je Jezus nu volgt. Als je Jezus nu 
gelooft. Als je Jezus nu vertrouwt. Het is ‘binnen je bereik.’ Je kunt nu 
meedoen met Gods Koninkrijk als je je door Hem laat inzetten. En dat 
kan op zoveel verschillende manieren als dat er verschillende mensen 
zijn. Hij kent jou, Hij weet wat je nodig hebt en hoe je tot je recht komt. 
 Wie leeft, nu al, in dat Koninkrijk, kan samen met de andere gelovigen 
alle oorlogen en gedoe van de aardse koninkrijken aan. 

 

br. Folkert de Jong 

 
 

Woord voor de maand oktober  
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Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren te-

rughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken. 
Ezechiël 34:16 

 
 Deze tekst lijkt heel erg op de andere teksten die we over God lezen in 
de Bijbel. God als de goede herder. Dit lezen we in de beroemdste 
psalm van de Bijbel, Psalm 23, ‘De Heer is mijn herder.’ En natuurlijk 
horen we dit later van Jezus terug. In Johannes 10 zegt Jezus ‘Ik ben 
de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de scha-
pen.’  
 Mijn herinneringen gaan meteen door naar het prachtige, wat lieve, 
kinderliedje van Elly en Rikkert. 
“Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal.” 
Allemaal hele goede associaties. God als de goede herder die oog 
heeft voor de verjaagde, gewonde dieren. Maar ik kon er niet omheen 
dat de tekst in Ezechiël nog wat verder ging: ‘de vette en sterke dieren 
zal ik doden, ik zal ze weiden zoals het moet.’ Zo, dat is wel even een 
hele stevige tekst van de maand ineens. Ezechiël was een profeet die 
woorden van God doorkreeg om tegen de leiders van Gods volk te 
zeggen. En wat hij te zeggen had was niet mals. Het hoofdstuk begon 
met “De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de 
herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, 
de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen je-
zelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden?” Daarna volgt 
een hele lijst wat de leiders van Israël verkeerd hadden gedaan. De 
rode draad is dit: ze zorgden voor zichzelf, maar niet voor de armen, de 
zieken en degenen die op de vlucht waren. God zegt in wezen: jullie tijd 
is voorbij, ik neem het over. En dan zorg ik wél voor de armen, en dan 
gaat het anders met júllie. 
 Dit doet wel wat met hoe ik God als ‘goede herder’ zie. Ik heb mijn he-
le leven afbeeldingen van Jezus als goede herder gezien met zo’n her-
dersstaf. Dat hij die staf wel eens voor wat anders zou kunnen gebrui-
ken dan als veredelde wandelstok was nooit echt bij me opgekomen. 
 God kan als ‘goede herder’ dus ook een oordelende God zijn. Maar 
dan wel alleen in bescherming van de schapen, de mensen, die extra 

Woord voor de maand november 
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bescherming en verdediging nodig hebben. Ik vind het bijzonder dat 
God zich juist niet laat gebruiken als ondersteuning van de macht, 
maar juist om degene die de baas is erop wijst wat Gods prioriteiten 
zijn. 
Ik hoor mensen wel eens zeggen dat voor God iedereen gelijk is, dat hij 
van iedereen gelijk houdt. Dat klopt wel, maar ik denk dat we op basis 
hiervan ook moeten zeggen: God heeft mensen op wie Hij meer let dan 
anderen. Dit wordt ook wel ‘Gods preferential option for the poor’ ge-
noemd door theologen: Gods voorkeur voor de armen.  
Dit daagt ons uit om goed te letten op wat wij van waarde achten. Gods 
voorkeuren kunnen anders liggen dan we verwachten.  
 

br. Folkert de Jong 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

         

Bereikbaarheid ds. F. de Jong 

Adres dominee : Jacob van Campenplein 
Postcode: 3067  LA Rotterdam 
Telefoon: 06-10941959     
Email·: f.dejong@ebg.nl 
Vrijdag: 11.00 uur tot 14.00 uur op het kerkkantoor 
en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.30 uur. 
 

 

Bereikbaarheid kerkkantoor: 
U kunt ons elke vrijdag voor raad en daad bereiken  
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565. 
In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn  
beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.: 
Je adreswijziging door te geven,  
Een verjaardagzegen aan te vragen,  
Verhuur van de kerkruimte enz. 
Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig: 
de dominee, zr. Mildred Clark, zr. Wilma Harrevelt  
 

 

Beschikbaarheid penningmeester 
De penningmeester is weer vanaf 7 september elke eerste zondag van 
de maand na de dienst beschikbaar zijn voor vragen. Dringende vragen 
kunnen altijd telefonisch of via de mail worden gesteld. 
 

 
 

Mededelingen uit de Gemeente 
 

mailto:f.dejong@ebg.nl
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Oogstfeestviering 5 oktober 2025 
 

De viering van het oogstfeest zal dit jaar 
in het teken staan van DUURZAAMHEID. 
De afgelopen jaren heeft ook onze ge-
meente oog voor duurzaamheid en kli-
maatbescherming. Wij proberen hierin 
kleine stappen te zetten en bij te dragen 

aan  klimaatbescherming en behoud van de schepping. Juist het oogst-
feest is een moment bij uitstek om hier aandacht voor te vragen. 
 

De werkgroep Klimaatbescherming van de EBGN heeft met verwijzing 
naar de Oecumenische Assemblee van 2007 waarin de Europese ker-
ken gezamenlijk hebben opgeroepen de periode van 1 september tot 4 
oktober als “Scheppingstijd” te vieren, het verzoek gedaan om gedu-
rende deze periode een dag van duurzaamheid te organiseren.   
 

Wij zullen daarom het oogstfeest in het teken van de duurzaamheid 
stellen. Onze werkgroep Duurzaamheid zal dit thema vormgeven en 
ook in de dienst zal het thema duurzaamheid worden belicht.  
 

Wij nodigen u allen van harte uit om hieraan deel te nemen.  
 

De Oudstenraad 
 
  

 
 

 

Uitnodiging gemeentevergadering 9 november 2025 
De oudstenraad nodigt alle broeders en zus-
ters uit ,die gerechtigd zijn, deel te nemen 

aan de gemeentevergadering op 9 novem-
ber 2025. De gemeentevergadering is de 
plaats waar alle vragen van de gemeente in 

eigen kring en open besproken en voor de Heer gebracht dienen te 
worden. De oudstenraad en de predikant dienen in deze vergadering 
verslag uit te brengen over hun werk en de gemeente in hun verant-
woordelijkheid te laten meedragen. U wordt in de gemeentevergadering 
indien van toepassing over de belangrijke besluiten van de Oudsten-
raad op de hoogte gesteld, u kunt standpunten en voorstellen aan de 
Oudstenraad voorleggen en krijgt indien mogelijk en van toepassing de 
jaarrekening toegelicht. Wij zien u graag op 9 november 2025 om 11.30 
aansluitend aan de dienst.  

De Oudstenraad 
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Waarde zusters en broeders,  
God liefhebben boven alles en onze naaste als ons zelf is leven nabij 
Gods Koninkrijk. Ons geloof in Jezus en de geest die bij ons is, brengt 
ons deze nabijheid.    
 

De zomervakantie ligt achter ons, de scholen zijn weer begonnen, de 
werkgroepen komen weer samen en de werkzaamheden zijn weer her-
vat. Ook in de kerk zijn we alweer hard aan het werk. De eerste klus op 
het rooster was het Zendingsfeest. Dit jaar hadden wij een volle bus. 
Onze hartelijke dank gaat uit naar alle zusters en broeders die vele 
vrijwillige uren in de voorbereiding van het Zendingsfeest hebben ge-
stoken en natuurlijk op de dag zelf. Dank voor de vele donaties en gif-
ten die wij hebben mogen ontvangen. Dankzij uw inzet en betrokken-
heid hebben wij een mooi resultaat voor het actiedoel gerealiseerd. 
Onze gemeente heeft voor het actiedoel “het Walani-project in Malawi” 
een bedrag van € 1.250,- aan onze zendingsorganisatie overgedragen. 
Wij zijn geroepen Gods boodschap uit te dragen over de wereld en el-
kaar lief te hebben. Wij zijn dan ook zeer trots op het behaalde resul-
taat waarmee wij onze naaste in Malawi mogen ondersteunen.   
 
Op 5 oktober zullen wij het Oogstfeest vieren. Met het Oogstfeest dan-
ken wij niet alleen God voor de overvloed aan voedsel waar wij van ge-
nieten, maar willen wij ook bijdragen aan het vergroten van het bewust-
zijn voor de honger in de wereld, en om oog te hebben voor de schep-
ping. Onze Werkgroep Duurzaamheid zal dit jaar het voortouw nemen 
en de viering in het kader van duurzaamheid plaatsen. Het is de bedoe-
ling dat wij als gemeente meer aandacht krijgen voor duurzaamheid en 
dit binnen ons leven en geloof meer tot uiting brengen in ons handelen. 
Wij nodigen u van harte uit de dienst bij te wonen en uw “oogst” mee te 
nemen. In het maandnieuws is een Oogstfeest enveloppe ingesloten.  
Op zaterdag 1 november zullen wij de jaarlijkse Wrokoman Dei vieren. 
Wij vestigen dan onze aandacht op alle vrijwilligers van onze gemeente 
en brengen onze waardering voor het vele werk dat zij doen tot uitdruk-
king. Het programma start om 14:00 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. 
Alle vrijwilligers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
 
 
 
 

Mededelingen uit de Oudstenraad 
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Op zondag 9 november zullen wij na de dienst een gemeentevergade-
ring houden. Indien u gerechtigd bent deel te nemen aan de vergade-
ring, bent u van harte uitgenodigd. Wij zullen de stand van zaken met 
betrekking tot het beleidsplan met u doornemen en vooruit blikken op 
2026.     
 

Op 14 september hebben wij de jaarrekening 2024 met u doorgenomen 
en de resultaten van 2025. Voor 2025 staan nog een aantal acties ge-
pland waaronder de aanschaf van de inventaris voor de keuken, het 
verven en vervangen van het meubilair van de koffiekamer. Met deze 
verbeteringen zijn wij overtuigd van de mogelijkheden die deze ruimte 
biedt voor verhuur. Ook is bij de vergadering opgemerkt dat onze Uni-
teitsbijdrage jaarlijks toeneemt en de subsidie volgens Synodebesluit 
wordt afgebouwd. Het aantal betalende leden zal in de toekomst moe-
ten toenemen en hier zal de financiële werkgroep een actieplan voor 
opstellen.  
 

Het is ook belangrijk dat het aantal vrijwilligers wordt uitgebreid zodat 
de Activiteiten Commissie en de Catering breder ondersteund kunnen 
worden. Het werk in de gemeente en onze financiële resultaten zijn van 
onze inzet afhankelijk en als gemeente zijn wij hiervoor gezamenlijk 
verantwoordelijk. Wij zijn dankbaar voor allen die zich reeds inzetten en 
doen een beroep op de zusters en broeders die nog niet aan boord 
zijn.  God ziet uw werk en de liefde die u voor Zijn naam toont niet over 
het hoofd.  
Broederlijke groeten, 
Namens de OR  

 

Dagtekstenboekje 2026 
 
Vanaf eind september is het dagtekstenboekje van 
de EBG voor het jaar 2026 beschikbaar. Het is de 
29e jaargang van de dagteksten. 
 
U kunt na de dienst een boekje kopen of tijdens 
kantooruren bellen voor meer info . 
 
De prijs voor het boekje is €8,- 
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Weekoverzicht 

Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur. 

 

Elke zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.  
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met  
elkaar. 
Diensten: 
- Zoetermeer:  
 1e en 3e zondag om 14:00 dienst aan de Julianalaan 3 
 Ds. F. de Jong : 06-10941959  
 
 
 

Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan 
gelden de volgende tarieven: 
Hele pagina   A5 € 150.-   per jaar 
Halve pagina A5 €   75.-    per jaar 
1/3 pagina     A5 €   65.-    per jaar 

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Dag  Tijd  Activiteit Verantwoording 

zondag  10:00 Preekdienst ds. F. de Jong 

vrijdag 11:00-14:00 Kerkkantoor ds. F. de Jong 

    
3de dinsdag 18:00-21:oo Zusterkring Prosisa 

donderdag 14.00-16.00 
 
 
 

60+ club 
 
 
 

 br. H. Belfor en 
 zr. E. Kappel 
 
 

zaterdag 10.00-12.00 Schoonmaak 
kerk 

Oudstenraad 
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Wat hebben we samen een geweldige tijd gehad! Het zendingsfeest 
was niet alleen gezellig, maar ook inspirerend en verbindend. Met de 
Back 2 School BBQ genoten we van heerlijk eten, vrolijke 
ontmoetingen en waardevolle momenten om goed voorbereid aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. Als kers op de taart staat er nog een 
bijzonder uitje op de planning: we gaan met de kinderen van de 
zondagschool en de jongeren naar Bounce Valley! Een dag vol 
energie, lachen en onvergetelijke herinneringen. 
In september zijn we ook gestart met de EBGN training jeugdwerk. 
Deze training biedt ons waardevolle handvatten om samen met uw kind 
op een fijne en betekenisvolle manier God te ontdekken. Een belangrij-
ke stap in ons jeugdwerk! 
Tot slot hervatten we vanaf aanstaande zondag onze Zondagschool 
collecte. We zijn dankbaar voor uw steun en hopen op uw betrokken-
heid, zodat we samen kunnen blijven bouwen aan een liefdevolle en 
leerzame omgeving voor onze kinderen. 

 

Samen werken aan een veilige omgeving voor onze kinderen 
 

Onlangs hebben wij namens het zondagschool- en jongerenteam deel-
genomen aan de training ‘Grensoverschrijdend gedrag en een veilige 

kerk’, verzorgd door onder andere zr. Christine Welschen. Deze inter-
actieve en waardevolle training gaf ons inzicht in hoe we binnen onze 
gemeente kunnen zorgen voor een veilige omgeving voor onze kin-
deren en jongeren. 
Tijdens de bijeenkomst bespraken we onder andere: 

• Welke gedragscodes we hanteren 

• Hoe we signaleren en handelen bij grensoverschrijdend ge-
drag 

• Wat we kunnen doen om een veilige sfeer te waarborgen 

zr. Christine Welschen heeft aangeboden om een aangepaste trai-
ningseditie te verzorgen, specifiek gericht op onze doelgroepen.  
Vanuit het zondagschool- en jongerenteam vinden wij het belangrijk om 
hier aandacht aan te besteden, juist omdat dit helaas een actueel en 
relevant thema is in onze samenleving. 
Samen zorgen we voor een veilige plek waar kinderen en jongeren zich 
gezien, gehoord en beschermd voelen 

 
 

Zondagschoolteam 

  

Mededelingen van de Zondagschool 
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Oproep 

 

Gebedsteam EBGN: een gebedsgroep die bidt voor het werk van de 
Centrale Raad (CR), en specifiek voor de uitvoering van het beleids-
plan. Het werk van de CR kan alleen vrucht dragen als het wordt on-
dersteund door gebed. Dit gebedsteam komt 1 keer per maand bij el-
kaar(online) en telt 5 leden. 
We zijn op zoek naar medebidders. 
Voelt u zich geroepen om mee te bidden? U bent van harte welkom. 
Contactpersoon: Joyce Belfor: joycebelfor@ebga.nl 

 
 

De schildpad en de haas 

 
In een bos vol leven en energie schepte een snelle haas arrogant op 
over hoe snel hij kon rennen. De bescheiden schildpad was zijn op-
schepperij beu en daagde hem uit voor een race. Geamuseerd accep-
teerde de haas, vol vertrouwen in een gemakkelijke overwinning. Toen 
de race begon, ging de haas er snel vandoor, de schildpad ver achter 
zich latend. Hij was zeker van zijn overwinning en besloot halverwege 
een dutje te doen. 
Ondertussen ploeterde de schildpad langzaam maar zeker voort. Cen-
timeter voor centimeter kroop hij voorbij de slapende haas.  
 

Ingezonden 

mailto:joycebelfor@ebga.nl
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Tegen de tijd dat de haas wakker werd, was de schildpad net over de 
finish. De haas sprintte, maar te laat - de schildpad had gewonnen! De 
geschokte haas leerde een waardevolle les in nederigheid. 
Dit verhaal illustreert prachtig dat zelfs als je over grote kracht of snel-
heid beschikt, het doorzettingsvermogen en toewijding er echt toe 
doen. In ons eigen leven kan vastberadenheid uitdagingen overwinnen 
die op het eerste gezicht onoverkomelijk lijken. Gestage vooruitgang in 
plaats van haast en arrogantie, leidt vaak tot succes op de lange ter-
mijn. 
 

zr. Karin Madirsan 
Bronvermelding: Google  

 

50 jaar onafhankelijkheid van Suriname 
 

In november 2025 vieren we een bijzonder jubileum: 50 jaar onaf-
hankelijkheid van Suriname. 
Ter gelegenheid van dit historische moment organiseert Stichting 
Atlas Cultureel Centrum een reeks landelijke activiteiten, waaron-
der een indrukwekkende fototentoonstelling over de komst van 
Surinamers naar Nederland. 
De expositie 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname wordt op woens-
dag 19 november 2025 om 19.30 uur feestelijk geopend in het Atrium 
van de gemeente Den Haag door burgemeester Jan van Zanen, samen 
met diverse vertegenwoordigers. Tijdens de opening wordt tevens het 
boek 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname officieel aangeboden 
aan de burgemeester en eregasten. 
 

Over de expositie 
Deze unieke fototentoonstelling vertelt het verhaal van migratie, ont-
moeting en wederzijds begrip. Fotograaf Asha Gaalman portretteerde 
50 mensen: 
• 25 Surinaamse Nederlanders uit verschillende gemeenschappen 
(Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Marrons en inheemse 
volkeren) 
• 25 Nederlandse betrokkenen, waaronder werkgevers, docenten, juris-
ten, ambtenaren, Kamerleden en kerkelijke vrijwilligers die vanaf de 
jaren zeventig een rol speelden in dit proces. 
 

Bijzonderheden over het boek en de expositie, zie deze link: 
https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/feestelijke-opening-
expositie-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname/ 
 

https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/een-bijzonder-boek-

https://lifearchitekture.com/blogs/personal-development/consistency-over-perfection
https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/feestelijke-opening-expositie-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname/
https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/feestelijke-opening-expositie-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname/
https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/een-bijzonder-boek-over-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname-vijftig-verhalen-een-gedeelde-geschiedenis/
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over-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname-vijftig-verhalen-een-
gedeelde-geschiedenis/ 
 

Ook in het Museon, Den Haag, wordt aandacht besteed aan het 50-
jarig jubileum: https://www.museon-
omniversum.nl/agenda/tentoonstellingen/kinderen-van-de-
onafhankelijkheid 
 

De oude viool van mijn vader 
 

Op vrijdag 2 mei 2025 bevond ik mij in de kleine zaal van Het Con-
certgebouw te Amsterdam in gezelschap van Selah, mijn achter-
nichtje van 11 jaar, die sinds kort begonnen is met vioollessen. We 
zijn afgekomen op een muziekvoorstelling rond Joseph Boulogne 
Chevalier de st. George, een vrij onbekende componist en violist die 
ook weleens de zwarte Mozart wordt genoemd. Dankzij Orville Bree-
veld (programmamaker bij Het Concertgebouw in Amsterdam) is in 
Het Concertgebouw tegenwoordig meer aandacht voor gekleurde- en 
vrouwelijke componisten waaronder deze Joseph Boulogne Cheva-
lier de st. George. 
 

Mijn verhaal begint echter veel eerder, bij mijn vader die in de Imma-
nuelkerk van de EBG in Suriname jaren koorleider is geweest en 
een getalenteerd violist was met een grote voorliefde voor Bach en 
Beethoven. Met op grote afstand daarna Jazz, in het bijzonder van 
Louis Armstrong. En dat hebben wij als kinderen geweten. Ik groei-
de op zonder Kaseko of Kawina-muziek, wat ik vooral als puber wel 
vreemd vond aangezien mijn vader, voor zijn tijd, redelijk zwart be-
wust was. Gelukkig kwam ik via de radio daar wel mee in aanraking 
naast soul en andere voor die tijd moderne muziekstromingen. De 
vraag hoe je een zwart bewuste Surinamer kan zijn en de eigen 
zwarte muziek niet lijkt te omarmen heeft mij langere tijd bezigge-
houden. 
Enkele maanden geleden kwam ik echter via een televisie-interview 
met Orville Breeveld, erachter dat de viool door de Moren in Europa 
is geïntroduceerd als eensnarige muziekinstrument dat verder is 
ontwikkeld in Italië. Tevens vertelde hij over Joseph Boulogne Che-
valier de st. George. 
Deze Joseph Boulogne, muzikaal genie, gevreesd zwaardvechter, 
begenadigd danser, atleet, strijder voor de afschaffing van de sla-
vernij en een gedecoreerde generaal in het Franse leger (wat hem 
de titel ‘Chevalier de st. George’ opleverde) was in zijn tijd, op het 
hoogtepunt van zijn populariteit, groter dan Michael Jackson.  

https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/een-bijzonder-boek-over-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname-vijftig-verhalen-een-gedeelde-geschiedenis/
https://50jaaronafhankelijkheidvansuriname.nl/een-bijzonder-boek-over-50-jaar-onafhankelijkheid-van-suriname-vijftig-verhalen-een-gedeelde-geschiedenis/
https://www.museon-omniversum.nl/agenda/tentoonstellingen/kinderen-van-de-onafhankelijkheid
https://www.museon-omniversum.nl/agenda/tentoonstellingen/kinderen-van-de-onafhankelijkheid
https://www.museon-omniversum.nl/agenda/tentoonstellingen/kinderen-van-de-onafhankelijkheid
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Dit ondanks de code noir (segregatieregels voor zwarte mensen), die 
Napoleon na de Franse revolutie weer in Parijs ingevoerd had. Vrij-
heid, gelijkheid en broederschap gold namelijk in Parijs alleen als je 
wit was.  
Het bijzondere is dat Joseph Boulogne, die een slavenhouder als 
vader en een tot slaafgemaakte moeder had, over zoveel talent be-
schikte dat hij de muziek scene in Parijs domineerde. En in die tijd 
kwam Mozart als jonge puber in Parijs in contact met Joseph Bou-
logne. Wij mogen gevoeglijk aannemen dat deze immens populaire 
Joseph Boulogne de muzikale ontwikkeling van Mozart heeft beïn-
vloed en dat gesteld mag worden dat Mozart eerder in aanmerking 
komt voor de naam “De witte Joseph Boulogne”. 
Het vermeende beeld van mijn vaders muzikale voorkeur staat hier-
mee in een totaal ander licht. 
Mijn zwart bewuste vader bespeelde een van origine Afrikaans in-
strument en was een groot fan van Mozart, een man die voorzichtig 
uitgedrukt muziek speelde die door een zwarte genie was beïnvloed. 
Ik vraag mij af of mijn vader dat gevoeld heeft. 
Mijn achternichtje van 11 jaar weet nu hoe het zit en dat is een grote 
winst. Ze heeft een fantastisch rolmodel die eeuwenlang niet werd 
gehoord en sterk ondergewaardeerd. Een groot deel van zijn com-
posities waren bovendien vernietigd. Selah weet nu beter en luistert 
anders naar de muziek dan toen ik 11 was. Met haar rolmodel, ta-
lenten en doorzettingsvermogen kan ze worden wat ze wil. 
Er zijn nog veel verhalen te vertellen over onze historische verworven-
heden, die nodig zijn om onze kinderen te inspireren zodat ze jong 
leren dat ze net als hun historische rolmodellen over een onbeperkt 
potentieel beschikken. Rolmodellen die soms, ondanks extreme 
omstandigheden, grote prestaties hebben geleverd die tot nu toe uit de 
geschiedenisboeken worden geweerd. En dat is zeer kwalijk, want als 
jij je eigen historie niet kent kan dat als wapen tegen jou worden ge-
bruikt. Om die reden moeten we blijven strijden om recht te doen aan 
de verworvenheden van hen die ons zijn voorgegaan op het Afrikaan-
se continent en in de diaspora. 
Dit kan alleen door er gedegen onderzoek naar te doen. Daarom ben 
ik dankbaar mij omringd te voelen door enkelen in de EBG die de 
waarde van gedegen onderzoek naar ons rijke verleden voor ons-
zelf en onze kinderen onderkennen, en bereid zijn te leren van de 
fouten die gemaakt zijn en de doorwerkingen daarvan in het heden 
bestrijden. Dit natuurlijk met behoud van het goede. 
 
 



Onderzoek alles, behoud het goede. 1Thes 5:21 
 

14 

Om vooruit te komen kunnen we veel leren van ons verleden. Of 
zoals een Oost-Europees gezegde luidt: Wie achteruit kijkt is aan 
één oog blind, wie alleen vooruitkijkt is aan beide ogen blind. 
En wat de viool van mijn vader betreft…Die heeft één van mijn broers 
in bewaring. Hij koestert het in herinnering aan onze vader. Het is 
inmiddels licht beschadigd, maar de emotionele waarde wordt, mede 
door de opgedane kennis, alleen maar groter. En mogelijk… moge-
lijk kan een achterkleinkind van mijn vader er eens mee schitteren. 
 

br. Eric Woerdings, 7 juni 2025. 

 

DUURZAAMHEID in de EBG 
 

De permanente werkgroep 
Gerechtigheid, Vrede en 
Heelheid van de schepping 
van de Evangelische Broe-
dergemeente in Europa is na 
synodebesluiten van de ECP 
vanaf 2014 actief op het ge-
bied van “duurzaamheid”. 
Aan alle gemeenten is bij-
voorbeeld gevraagd “een 
duurzaamheidscontrole uit te 
voeren en concrete doelen te 
stellen voor de manier waar-
op duurzaam handelen in de 
gemeenten en bij gemeente-
leden versterkt kan worden“.  
 

Er worden conferenties over 
het Conciliair Proces met 
betrekking tot o.a. de visie 
op duurzaamheid georgani-
seerd. Ook zijn er werkgroe-
pen opgericht in Nederland 

en Duitsland waar ideeën op het gebied van duurzaamheid en klimaat-
bescherming worden uitgewisseld en ook informatie over wat gemeen-
ten zelf al ondernomen hebben. De Nederlandse commissie Duur-
zaamheid wil graag uw doelstellingen en voornemens helpen stimule-
ren op het gebied van duurzaamheid. 
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Wij verzoeken u uw eigen mogelijkheden wat duurzaamheid betreft te 
realiseren en u zoveel mogelijk in te zetten voor: 
- het scheiden van recyclebare materialen zoals papier, plastic en glas 
- het gebruik van energie te minderen door minder warmte te stoken 
- het kopen van energiezuinige apparaten, en milieuvriendelijke pro-
ducten 
- het meerijden met elkaar in 1 auto, of vaker met het openbaar vervoer 
te reizen 
- het minder verspillen van voedsel en restanten weggeven 
- het meer gebruiken van e-mailverkeer of beamer en minder uitprinten 
van documenten  
- het meer gebruiken van biologische thee, koffie, brood, vlees, rijst 
enz. 
 

Wij hopen dat u achter het duurzaamheidsbeleid kunt staan. Het gaat 
hier om ons leven en ons geloof in een wereld die in toenemende mate 
door ons mensen bedreigd wordt. Ook al is onze invloed als individu en 
als gemeente op de wereldwijde ontwikkelingen klein, zo is toch ons 
duurzaam handelen een zichtbaar teken van ons geloof. De schepping 
is ons mensen toevertrouwd en wij moeten zorg voor haar dragen. 
 

Wij moeten ook meer aandacht hebben voor onze leefomgeving, be-
wuster worden van de aarde en de natuur. Door opwarming van de 
aarde stijgt de zeespiegel, dit veroorzaakt overstromingen. Door droog-
te gaan oogsten verloren en ontstaan voedseltekorten. Dit zorgt bij ons 
voor hogere prijzen, maar in arme landen voor honger en ondervoe-
ding. Hittegolven veroorzaken bosbranden, met als gevolg het uitster-
ven van dieren- en plantensoorten. Door al deze klimaatveranderingen 
sterven er wereldwijd mensen, ook in Nederland. 
 

Hopelijk wordt u vandaag gemotiveerd om meer te doen aan duur-
zaamheid. Het zich berusten in een soms “koud” kerkgebouw op zon-
dagmorgen is dan ook een goed begin. Hierbij helpt een vest of sjaal 
prima. Behalve de kosten die wij besparen, verspillen wij ook minder 
energie tijdens die 2 uurtjes die een kerkdienst maximaal duurt. Of als 
de koffie, thee en maaltijden na de dienst een paar “dubbeltjes” duurder 
worden omdat wij biologische producten, papieren bekers of gerecy-
clede bakjes gebruiken. Door het accepteren van deze veranderingen 
kunnen wij ons als gemeentelid persoonlijk inzetten op weg naar een 
duurzamer handelen in de gemeente. 
 

Wij nodigen hierbij iedereen uit, gemeenteleden, gasten maar ook ex-
terne experts, deel te nemen aan onze online bijeenkomsten of ideeën 
daarvoor naar ons te sturen.  
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Ook onze jongeren hebben wij hierbij nodig: duurzaamheid betreft 
vooral de toekomst, en hun inzicht en inzet is enorm belangrijk. Voor 
meer informatie omtrent de commissie Duurzaamheid zijn er bij elke 
gemeente contactpersonen óf een Oudstenraadslid waar u terecht 
kunt. 
 

Onze commissie bidt voor uw ontwikkelingen op het gebied van duur-
zaamheid, in de kerk én thuis. Laten wij samen zorg dragen voor de 
wereld die de Heer ons geschonken heeft.  
 
Commissie Duurzaamheid EBGN                                             
 

Contactpersonen  EBG Haaglanden e.o  

Zr. Sabine  Wolff-Lenz 

Zr. Dulcine Leisberger 
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Collecte 
 

 

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, 
 zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, 

 wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”           
2 Kor.9:7 

 

Lieve zusters en broeders, 
Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid 
door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op re-
keningnummer: 
ING-Bank: NL86 INGB 0000361737 
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. 
Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdra-
gen bestemd is.  
Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komen-
de periode: 
de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de 
energiekosten 
 

 

2e collecten:  
05-10 Duurzame kerk   
12-10 Centrale Raad (ECP)  
19-10 Goede doelen EBGH  
26-10 Van Herrnhut de wereld in ( Uniteitsexpositie)  
02-11 Kinderen in Gaza ( Save the Children)  
09-11 Albanië – Roma-Project Lezha 
16-11 Onderhoud Kerkgebouw  
23-11 Centrale Vrouwenraad (ECP)   
30-11 Zondagschool   

 

 
 
 

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”   
(2 Korintiërs 9:6) 

 
 

Gods zegen en bij voorbaat dank! 
Namens het bestuur 

br. Vivian Winter 
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Collecten overzicht 
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Dienstenrooster 
 

 

 

Evangelische Broedergemeente 
Haaglanden e.o.  
Koningin Emmakade 66  Den Haag 
Kerk: 070 – 2150565 

 Oktober en  November  2025  

In de kerk uw koninkrijk kome UKK 

Datum Tijd Dienst Voorganger 
05-10-2025 10:00 Preekdienst / Oogstfeest ds. F. de Jong 

12-10-2025 10:00 Preekdienst ds. F. de Jong 
19-10-2025 10:00 Preekdienst zr. C. Haaswijk 
26-10-2025 11:00 Zangdienst br. W. Idoe 
02-11-2025 10:00 Preekdienst ds. F. de Jong 
09-11-2025 10:00 Preekdienst / Gemeentevergadering ds. F. de Jong 
16-11-2025 10:00 Preekdienst ds. F. de Jong 
23-11-2025 10:00 Preekdienst / Srefidensidienst br. W. Idoe 
30-11-2025 11:00 Preekdienst / Belijdenis ds. F. de Jong 
07-12-2025 10:00 Preekdienst ds. F. de Jong 

 
 

 

 
 
Zoetermeer 
 

Datum Tijd Dienst Voorganger 

05-10-2025 14:00 Preekdienst/Oogstfeest ds. F. de Jong 

19-10-2025 14:00 Preekdienst zr. C. Haaswijk 

02-11-2025 14:00 Preekdienst & Heilig Avondmaal ds. F. de Jong 

16-11-2025 14:00 Preekdienst ds. F. de Jong 

07-12-2025 14:00 Preekdienst ds. F. de Jong 

 
 



Onderzoek alles, behoud het goede. 1Thes 5:21 
 

20 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

Geef uw nieuwe adres door : 
Chasséstraat 1 

2518 RV Den Haag 



 

 
 

TNT Post 
Port betaald 
Port Payé 
Pays-Bas 
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